PALMZONDAG, 05 April 2020 / Palmwijding.
Priester: pater Gerard Noom, sma

Op Palmzondag heeft pater Noom de palmtakken gewijd in een korte gebedsviering.

De korte viering, enkele foto’s en de preek van pater Noom kunt u vinden in dit document.
De gezegende palmtakken kunnen opgehaald worden bij het secretariaat op maandag,
woensdag en vrijdag op de openingstijden van 10:30 tot 11:30 uur.

PALMZONDAG, 05 April 2020 / Palmwiiding.
Priester: pater Gerard Noom, sma

Gezegend zij de naam van onze God.
Vader,+ Zoon en heilige Geest. Amen

Heel vroeg,

het voorjaar moet zich nog ontplooien,
komen wij bij Paimzondag aan,

de poort naar het leven

moet zich nog openen

Het verhaal van vandaag, het verhaal van de intocht
Jezus als koning en profeet op een ezel,

door de straten van Jeruzalem.

Zij liepen daar ook,

de vrouwen en mannen die al langer met Hem
Op weg waren,

Zij liepen daar ook en hoorden het juichen,
maar ook: hoe het juichen verging, hoe vrees hen beving
hoe het stil werd: de angst kon je horen.

Zo lopen wij vandaag de dag ook,

nu eens met jubel, dan met kritiek,

nu eens met 0og en oor voor elkaar

dan weer trekken wij argwanend

een dikke muur van argwaan op.

Laten we op weg gaan, door de poort,

met Jezus, met dat oude verhaal mee...

Laten we onderzoeken

wanneer we eerlijk zijn en oprecht,

wanneer jubel en kritiek terecht zijn,

wat wij aan vreugde en vrees in ons dragen.
Laten wij gaan, een weg ten leven,




Palmwijding

pr Laat ons bidden.
Almachtige eeuwige God, heilig met uw zegen deze palmtakken
waarmee wij Christus willen toejuichen. Geef dat wij die Hem als

koning op zijn weg begeleiden, door Hem ook mogen komen tot het

hemels Jeruzalem. Die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen.
A Amen.



PREEK: pater Gerard Noom, sma

Gedurende de afgelopen weken hebben we weer kunnen luisteren naar de verhalen die
spraken over bekering, barmhartigheid, vergevingsgezindheid, maar ook over trouw en nieuw
leven - een nieuw begin. Wij zijn bewust geworden dat Jezus op zoek gaat naar ons die
verloren lopen, ontrouw zijn geworden, of misschien bedroefd neer zitten en niet meer weten
wat ons te doen staat.

Vandaag aan het begin van deze Goede Week, hopen we iets te begrijpen van die Jezus van
Nazareth, een man die door het volk op handen gedragen werd, zoals bij zijn intocht, maar die
enkele dagen later aan het kruis sterft

Het lijkt wel of de mensheid toen, maar ook nu nog steeds niet begrepen heeft, wie dic man is
die een levend teken is van dienstbaarheid en menslievendheid, die vanaf het eerste begin een
teken van vrede wilde zijn om zo de mensen tot elkaar te brengen en hen te leiden naar God,
de bron van ons geluk en de oorsprong van ons leven.

Hij die bij herhaling gesproken heeft over de armen van geest.....de barmhartige, ... de
vredesbrengers. En had hij zijn vrienden niet geleerd, dat ze niet moesten zijn als zij die met
jzeren vuist regeren? Deze Jezus blijft kiezen voor zachtmoedigheid boven geweld.

Als gelovige mensen zien we vaak de lijdende Christus op kruisen langs de weg, in kerken en
in sommige huiskamers of we dragen het mee als teken van ons geloof in Hem. Maar laten we
niet vergeten dat de lijdende Christus ons leven tekent, dat zijn gezicht werkelijkheid wordt in
het leven van een ieder van ons en dat we ook gevraagd worden om dat gezicht te zien en te

herkennen in de ander.

Als we durven opkijken naar het kruis van Jezus, moeten we in Hem de kruisen zien die nog
in onze wereld staan. Zij dagen ons uit om antwoord te geven op de grote problemen van de
mensheid: om ons in te zetten waar we noden kunnen lenigen, betrokkenheid tonen waar onze
handen niet tot hulp in staat zijn, geroerd worden om het leed en verdriet dat mensen worden
aangedaan. We maken dat allemaal mee soms zeer nabij, met de mensen die hun leven en
zekerheid zien wegglijden door ziektes. We zien het in het zinloze geweld in onze samen-
leving van mensen die het spoor bijster zijn en denken dat alles mag. We zien het in de
volkeren die getroffen worden door hongersnood, besmettelijke ziektes en oorlogsgeweld. We
zien het soms in mensen rondom ons heen die opzien naar het kruis en hopen en verlangen dat

het vrede en rust brengt in hun leven.

Moge zjn leven en inzet ons maken tot nieuwe mensen die het kruis van Christus zien en
ervaren als een teken van hoop, verlichting en bevrijding, want hij leidt ons naar het licht,
want alles wordt nieuw. Mogen wij mensen zijn die zelf heelheid en nieuw leven uitstralen,
dan zullen wij met Hem verbonden, het eeuwige licht en leven bezitten: dat is Pasen.



Gebed van de Nederundso bisschoppen

God, toevlucht in onze nood,

kracht in onze vertwijfeling en angst,
vertroosting in ziekte en lijden.

Wees ons, uw volk, nabij en genadig
nu wij allen de gevolgen ondervinden
van het uitgebroken corona-virus.

Wees een Beschermer voor hen

die dit virus hebben opgelopen,

Wij bidden voor hen om hoop en genezing.

Wij bidden voor hen

die aan de gevolgen van dit virus

zijn overleden,

dat zij bij U geborgen mogen zijn.

Wij bidden voor allen die werkzaam zijn

in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur,
dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werkt
en dienste van heel de samenleving.

Doe ons beseffen

hoe groot uw lLefde is voor ieder van ons

en dat Gij met ons zijt

nu wij de kwetsbaarheid van ons bestaan ervaren.
Versterk ons geloof en onze hoop

zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven
aan uw vaderlijke voorzienigheid.

Door Christus onze Heer. Amen.



