
DE KRUISWEG / GOEDE VRIJDAG 

Overal in de wereld kwamen christenen op Goede Vrijdag bij elkaar om het 

stervensuur van Jezus Christus te gedenken. Ook wij, parochianen van de 

Graankorrel kwamen samen om de Kruisweg van de Heer te gedenken. Hoe anders 

is het nu. De wereld is in de ban van de corona pandemie. Geen grote 

samenkomsten meer, alles gaat digitaal, op tv of via live stream. Vandaag in een 

stille kerk,met enkele kerkbezoekers hebben we een meditatieve Kruisweg van pater 

Brenninkmeijer gebeden die te vinden is op de website van ‘Bidden Onderweg’.  

Het houten Kruis stond er verlaten bij, verlatenheid en eenzaamheid die velen nu 

ervaren. En toch…WIJ ZULLEN PASEN VIEREN, op wat voor manier dan ook. Door 

op het kruis zijn leven te geven heeft Jezus ook de dood overwonnen. Het kwaad 

heeft niet het laatste woord. Een Goede Vrijdag en Zalig Pasen!      

  


