
Lieve mensen,

Het jaar 2021 is bijna voorbij. Het was niet zomaar een 

jaar. Nee, net zoals het jaar 2020 was het een bewogen 

jaar. CORONA speelde ook het afgelopen jaar een flinke 

rol en de realiteit is dat dit virus voorlopig – en dus ook in 2022 – een  rol in 

ons dagelijks leven zal blijven spelen. 

Er waren – en er zijn wellicht nog - CORONA-zieken onder jullie. Hopelijk 

zullen deze inmiddels hersteld zijn / hopelijk alsnog geheel herstellen.

Ja, ook dit jaar ontregelde CORONA het kerkelijk leven. Lange Ɵjd waren er 

géén vieringen; er werden vieringen zonder “kerkvolk” gehouden en 

uitgezonden; er waren vieringen met een wisselende beperking van het aantal

toegestane aanwezigen enz. 

Door dit alles werd er op een aantal van jullie een extra beroep gedaan. Voor 

andere vrijwilligers lag het werk soms sƟl.

Dank voor jullie flexibiliteit, voor jullie improvisaƟevermogen!

Jammer dat er door alle maatregelen rond CORONA ook dit jaar geen 

NIEUWJAARSRECEPTIE gehouden kan worden. Deze bijeenkomst is immers bij 

uitstek een mooie gelegenheid alle vrijwilligers te ontmoeten, te bedanken en

de “beste wensen” voor het nieuwe jaar aan te bieden.

Daarom nu dit dankwoord op papier! 

Wij wensen alle vrijwilligers en ook de andere parochianen van harte…..

’n GEZEGEND, VOORSPOEDIG en GEZOND 2022

Pater Yan Asa SVD

het Parochiebestuur


