
 

Dinsdag 20 september vierde onze parochie de jaarlijkse ziekendag. De datum kwam 

achteraf een beetje ongelukkig uit: het was Prinsjesdag, en de Zonnebloem had die dag ook 

een uitstapje georganiseerd. Toch mochten we ruim 60 deelnemers verwelkomen, mensen 

die kwamen voor de viering, de ziekenzalving, en de gezelligheid. Het waren er nog meer 

geweest als we door en ongelukkige samenloop van omstandigheden niet een aantal mensen 

uit zorgcentrum De Venser hadden gemist: ze zijn wel opgegeven, maar de opgaven waren 

niet aangekomen of niet verwerkt, daar zijn we niet meer achter kunnen komen. Heel 

vervelend voor de betreffende mensen, die daardoor een mooie dag hebben gemist. 

 

Want een mooie dag was het zeker. Meer dan 20 vrijwilligers uit onze parochie hadden alles 

goed voorbereid, gezorgd voor koffie en thee met iets lekkers vooraf, en soep met broodjes 

bij de lunch achteraf. Daar tussenin lag het hoogtepunt van de dag met maar liefst vijf 

voorgangers: pater Frans Mulders, pater Edmund Owusu, pater Vincent Wang, diaken Han 

Hartog en pastor Sylvia van Rijn. Zij verzorgden, samen met de kosters, het Rouw- en 

trouwkoor en de organist een feestelijke en indrukwekkende viering rond Psalm 139: in 

vertrouwde handen. Vooral de ziekenzalving met het aansteken van de kaarsen was 

indrukwekkend. Sylvia van Rijn las een mooi en toepasselijk gedicht voor, dat ook hier op de 

website is terug te vinden. We kunnen met een goed gevoel terug kijken op deze dag, 

waarvan Gerard Barendse de mooie foto’s heeft gemaakt. Uit wat niet goed ging zullen we 

een les trekken voor volgend jaar. 

 


