15° zondag door het jaar
Dierbare parochianen,

Het is goed bij tijd en wijle je af te vragen op welke wijze je naar mensen kijkt, hoe je hen
aanziet. Je kunt tot de ontdekking komen hoe moeilijk het is een ander open en
onbevooroordeeld aan te zien, zonder bijbedoelingen, zonder waardeoordeel of zonder
iemand op voorhand als minder te beschouwen Je wilt een ander soms ontvluchten of
weigeren met hem in zee te gaan — Maar zo kan het jezelf overkomen dat je plotseling merkt
dat iemand jou zo aanzict.

Als het over onderlinge verhoudingen van mensen gaat, dan is de kernvraag: Wie is mijn
naaste? Het verhaal van de barmhartige Samaritaan wil naar mijn gevoel de juiste verhouding
tussen mensen weergeven en daarmee op die vraag een antwoord geverr. Maar wie goed
luistert hoort een verrassend antwoord.Het verhaal laat zien dat het in feite omgekeerd werkt.
De ander wordt jouw naaste.Dat gebeurt op het moment waarop de Samaritaan de gewonde
langs de weg aanziet. Dan gebeurt cr iets binnen in hemzelf.De oorspronkelijke tekst zegt: De
Samaritaan werd in zijn binnenste geraakt

Hij voelde het aan zijn eigen lijf. Daordat hij in zichzelf geraakt werd, was er een diepe
herkenning. Hij zag dat de ander eigenlijk even kwetsbaar en hulpbehoevend was als hijzelf,
en hij voelde het aan zijn eigen botten. In de weerloosheid van de ander,zag hij zijn eigen
weerloosheid weerspiegeld. En vanuit dic herkenning bood hij hulp. Dat is de diepe betekenis
van het woord “barmhartigheid. ©

Jesus geeft geen definitie van het begrip naaste. Hij vertelt een verhaal Hij ontwijkt keer op
keer de vragen dic Hem gesteld worden. Hij neemt onze verantwoordelijkheid niet over. Hij
zet je op eigen benen en Hij doct dat door verhalen te vertellen, voorbeelden te geven, dingen
te doen en door te spreken in paradoxen. Hij is geen schrijver van encyclieken. Hij legt geen
rubrieken en wetten vast. Er bestaat van zijn hand geen enkel decreet. De enige keer dat er
van Hem gezegd wordt dat Hij iets schrijft, doet Hij dat los in het zand. De wind woei er over
en niemand weet meer wat Hij geschreven heeft.

Jesus wijst mensen terug naar zichzelf. Zelf moet je je verantwoordelijkheid op je schouders
nemen.Het is zoals Moses dat zegt in de eerste lezing.”De geboden die ik u heden geef, liggen
niet buiten uw bereik. Zij zijn niet in de hemel, ze zijn niet overzee. Neen ,het woord is dicht
bij u, in uw mond en in uw hart.”

Het is liefde zonder pretentie, een licfde die geen macht zoekt, die zich niet boven de ander
stelt. Want hulpverlening vanuit machtspositie is geen echte hulp, omdat ze mensen
afhankelijk en onmondig maakt.Dat geldt even goed van ons uit naar landen in de derde
wereld als van mens tot mens. '
Wie is jouw naaste? Het verhaal van de “ barmhartige” Samaritaan, kan ons handelen
beinvloeden, want Wie mij ziet zoals ik ben en van mij houdt, : '

Wie naar mij luistert als ik op verhaal kom

Wie met mij lacht als ik plezier heb.

Wie mij opvangt als ik val en mij helpt opstaan.

Wie mij troost als ik verdriet heb en aanwezig is, dan ben jij mijn naaste.




