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SUMMERTIME

Co van Melle               piano
Maisha Rustenberg     zang
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SUMMERTIME 

Deze	zomer	gaat	niet	zomaar	gewoon	aan	ons	voorbij.	Ze	
stelt	ons	voor	vragen,	confronteert	ons	met	verschillen	
tussen	mensen	en	meningen.	Misschien	is	het	goed	om	
de	snelheid	waarmee	we	leven	te	vertragen.	Het	gee=	
ons	>jd	om	ons	nieuwe	keuzes	eigen	te	maken.	

Het	kunstzinnige	werk	van	Co	van	Melle,	arts	voor	
ontheemden	en	ongedocumenteerden	laat	ons	in	zijn	
werk	mensen	zien,	in	hun	gedrag	en	hun	verlangen	naar	
een	goede	wereld.	Het	toont	ons	in	deze	serie	vooral	
gebouwen	in	hun	originele	staat	en	op	hetzelfde	papier	
het	onderkomen	zoals	het	nu	is	(geworden).	De	beelden	
verbinden	zich,	maar	geven	wellicht	ook	ruimte	aan	de	
wens	om	niet	gebonden	te	zijn	aan	een	vaste	vorm.	

Een	zomerse	kunstvesper	in	de	Nassaukerk	is	een	dialoog	
tussen	beeldende	kunst,	muziek	en	poëzie.	Het	wil	een	
zinvolle,	hoopgevende	viering	zijn	in	een	bewogen	>jd.	


