
Dinsdag 23 oktober, de jaarlijkse ziekendag van onze parochie. Een mooie en waardevolle traditie 

die al tientallen jaren geleden is ontstaan. Ook deze keer, 2018, hebben veel mensen de kans 

aangegrepen om deel te nemen.  

 

Het feest was dit jaar in de Drie Stromen. Al maanden geleden is begonnen met het organiseren 

van de dag, het rekruteren van voldoende vrijwilligers, het bekendmaken van de mogelijkheden 

om je te kunnen inschrijven. Vanaf begin september kwamen de inschrijvingen binnen, eerst 

druppelsgewijs, later in grotere aantallen. Zo’n 75 tot 80 mensen hebben op 23 oktober de 

Ziekenzalving gekregen. Daarnaast waren nog zeker 25 vrijwilligers bezig om de dag te laten 

slagen. Al een paar dagen ervoor heeft Wim Hilderink zijn mooie tafelstukjes gemaakt, zodat zijn 

vakantie niet de reden zou zijn dat de tafels kaal en leeg bleven. Maandag is alles in de kerkzaal 

klaar gezet: tafels en stoelen, kaarsen, servetten, kop en schotels, natuurlijk de bloemstukjes en de 

misboekjes. Een feestelijk gezicht, alles ingericht en wachtend op de bezoekers. 

 

Dinsdags tussen half negen en half drie zijn de broodjes gesmeerd, de bezoekers ontvangen en 

naar hun plaatsen begeleid, is er koffie en thee rond gedeeld. De Viering zelf was mooi en 

indrukwekkend, met vier pastores: de paters  Mulders, Noom, Arul en diaken Hartog, de koster 

Harsono, de mensen die assisteerden tijdens de Zalving en de H. Communie, het Rouw- en 

trouwkoor onder leiding van dirigent Van der Meer met organist Van den Brink. Het thema van 

de dag was “Trouwe Zorg”, een thema dat tijdens de lezingen en de overweging verder is 

uitgediept. Ook de gezangen waren daar op afgestemd. 

 

Na de plechtige viering was het tijd voor een heerlijk kopje soep en brood met melk, karnemelk, 

koffie of thee. De algemene indruk was die van een geslaagde dag. Om twee uur ’s middags waren 

de meeste bezoekers weer opgehaald of op eigen gelegenheid naar huis gegaan. In de kerkzaal zijn 

rijen stoelen weer terug gezet, tafels op hun plaats in de vergaderkamers, keuken schoon en 

opgeruimd. De vrijwilligers hebben nog even met elkaar een kopje koffie gedronken en wat 

nagepraat. Het was opvallend hoeveel parochianen zich betrokken hebben getoond en deze dag 

zich hebben ingezet om er echt een feestje van te maken. De leiding van deze dag was in handen 

van Eline Gomes, en er kan gerust gezegd worden, dat haar rustige aanwezigheid veel heeft 

bijgedragen aan het prettige verloop van de dag. Dank je wel. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Misboekje   2. kerkzaal staat klaar - 130141 3. In de keuken - 131226 

 

4. brood smeren - 090342 5. cake snijden - 090329  6. soep koken - 090446 

 

7. het brood is klaar – 090402  8. achter het muurtje- 110701  9. in de kerkzaal - 110639 

 

 

 

 


